TENT 2
Het geheim van het fluitje

Het was een bijzondere avond bij korfbalvereniging VEO in Voorburg. De club bestond
105 jaar, en daarom mochten de kinderen kamperen op het veld. Overal stonden
tenten, er waren lampjes in de bomen, en iedereen had lol met spelletjes en
marshmallows.

In een kring zaten Hugo, Pepijn en Thijs. Net voordat ze naar hun tenten gingen, kwam
de trainer erbij zitten met een grote glimlach.

“Willen jullie een spannend verhaal horen?” vroeg hij. De kinderen knikten enthousiast.
De trainer begon:

“Lang geleden, toen VEO nog jong was, had de eerste trainer een magisch fluitje. Als hij
erin blies, hoorde je het geluid van alle korfbalwedstrijden die ooit waren gespeeld. Maar
op een stormachtige nacht... raakte het fluitje kwijt. Sommigen zeggen dat het nog
steeds ergens op hetveld ligt, verstopt en vergeten.”

Hugo spitste zijn oren. Pepijn zat al rechtop. Thijs keek nieuwsgierig naar de donkere
hoek achter het clubhuis.

“Er is een oude kaart,” zei de trainer geheimzinnig. “Die leidt naar het fluitje. Maar alleen
kinderen die goed samenwerken en durven te zoeken, kunnen het vinden.”

De trainer haalde een verfrommelde kaart uit zijn tas en gaf hem aan Hugo. “Jullie zijn
slim en dapper. Misschien lukt het jullie.”

Die nacht konden Hugo, Pepijn en Thijs niet slapen. Toen iedereen stil was, kropen ze uit
hun tent met een zaklamp, de kaart en een zak spekkies. Ze volgden de aanwijzingen:
langs de korfbalpalen, achter het clubhuis, en zelfs onder het scorebord.

Bij een oude boom vonden ze een verroest fluitje met het VEO-logo erop. Hugo blies
erin... en ineens hoorden ze ballen stuiteren, gejuich van papa’s, mama’s en vrienden en
het fluiten van scheidsrechters van vroeger. Het leek alsof het hele verleden van VEO tot
leven kwam!

Terwijl de jongens aan het luisteren waren verscheen er op de boom een lichtgevende
tekst met daarop: Gefeliciteerd, het is jullie gelukt het fluitje te vinden. Maar onthoud:
Scorenis leuk, maar winnen doe je samen.

En zo werd het kamp bij VEO niet alleen een feestje, maar ook een magisch avontuur
dat de jongens nooit zouden vergeten.



